
Station
Kortemark

Trotse leiding: Flor Gysels & Ben Verstraete

Jongverkennerkamp
5 Jul i  2025

08u00

Cadeautip: €125 naar BE61 1030 3583 6417

12-18
kg



Welkom op de wereld. Het Leven lacht je toe,
een avontuur vol kansen en uitdagingen wacht
op jou. 

Dit kamp is geen gewoon kamp, maar een unieke
reis doorheen een heel leven. Van het prille
begin tot het moment dat je terugblikt op alles
wat je hebt meegemaakt. Tijdens dit kamp leg
je je eigen leven even opzij om een nieuw leven
te ontdekken, een leven waarin je belangrijke
mijlpalen beleeft. Elke dag brengt nieuwe
verrassingen en laat je stilstaan bij wat echt
belangrijk is in het leven.

Maar pas op! De tijd tikt genadeloos door. Voor
je het weet, sta je aan het einde van je reis.
Kijk je tevreden terug op wat je hebt beleefd?
Heb je alle kansen gegrepen, je hart gevolgd en
ten volle genoten van elk moment? De vraag is:
heb jij het beste uit het Leven gehaald?

Zoals je het misschien al doorhebt gaan we een
heel leven doorlopen tijdens ons kamp. Joepie!

Jongverkennerkamp



Het perfecte leven kan natuurlijk niet
blijven duren, op het einde van onze reis zijn
we bijna 100 jaar en moeten we terugkeren
naar ons ‘gewone’ leven. Je kan ons
verwachten aan het station van
Kortemark op 15 juli 2025, om 17u37

Het avontuur start op 5 juli 2025, om
08u00 aan het station van Kortemark.
Vanaf daar reizen we samen met jullie naar
je sprankelende nieuwe leven.

Vergeet niet je ID + een kopie aan de
leiding te geven!

Einde op 15 juli

Vertrek op 5 juli



Kampgeld
Om even in een nieuw leven te kruipen,
wordt er een bijdrage verwacht van 
125 euro, over te schrijven naar 
BE61 1030 3583 6417 
tegen ten laatste 27 juni met als
mededeling: [naam jongverkenner]+ kamp.

Een mail sturen ter bevestiging is niet nodig!

Aanvullen medische fiche
Kijk eens na of de individuele steekkaart
nog up-to-date is!

Indien dit van toepassing is: in bijlage
staat er een schema van toediening voor
medicatie. Dit kan samen terug
doorgemaild worden met de
doktersattesten.



Wat heb je allemaal nodig?
Slaapgerief: 

Matje
Slaapzak
Knuffel
Pyjama

Toiletgerief:
Tandenborstel
Tandpasta
Handdoeken/washandje
Zonnecrème/aftersun
Shampoo/zeep
Insectenspray
Eventueel medicatie !!

Kledij:
Uniform  (!!)
T-shirts
Truien
(Regen)jas
Korte broeken
Lange broek(en) 
Sokken/ondergoed
Zwemkledij
Wandelschoenen

Tweedaagse:
Kleine rugzak
Drinkfles
Fluojas

Keukenbenodigdheden: 
Keukenhanddoeken
gamel
Beker + bestek

Andere: 
Zaklamp
Zakmes
Zonnebril
Pet/hoed
Identiteitskaart 
Knuffel die kapot mag ! ! ! ! ! 

Briefmateriaal:
Papier
Balpen
Enveloppen/ postzegels
Adressen



Een eerste tentenkamp is voor iedereen spannend,
daarom scheppen we graag wat duidelijkheid. We
maken op kamp zelf vuur, we slapen in grote
patrouilletenten, groeten de vlag en sjorren leuke
constructies. Maar daarnaast spelen we ook graag
spelletjes! 

Een doorsnee dag op tentenkamp:
Ochtend: Ochtendgym - vlaggengroet - ontbijt
– showing- spel

 Middag: Middagmaal - showing

Namiddag: Spel - hout sprokkelen - vuur
aansteken en koken

Avond: eten- showing - avondspel –
vlaggengroet - slapen 

Op kamp gaan we er ook twee dagen op uit. We
wandelen naar een eindbestemming en zoeken een
slaapplaats. De volgende dag keren jullie terug naar
het kampterrein! Goede wandelschoenen zijn dus een
must!

Wat houdt een tentenkamp in?



Leiding op kamp

Ben Verstraete (takleiding)
Totem: Auroraturquoise Ulknudel Zeepaardje
Geboortedatum: 13/12/2006
Tel: 0471 30 85 35

Flor Gysels
Totem: Ambiorix Brons Baobab Jak

Geboortedatum: 30/03/2004
Tel: 0474 64 48 42

+ Nog geheime foeriers!!



Wat heb je NIET nodig
Wat moet je NIET meedoen?

al je mama’s en papa’s
Snoepjes
GSM’s
Kernafval
Een horloge
Een zwarte kat (brengt ongeluk)
Je slecht humeur
Een fietswielventieldopje
Veertien kilogram gewassen wortelen

Omdat je je oude zelf even achter je laat,
laten we het niet toe om berichtjes te
zenden naar je familieleden  (geen GSM’s
dus!). Maar omdat je anders te veel gemist
zou worden kan je een brief sturen naar je
familie! Neem hiervoor je eigen
benodigdheden mee. Ze kunnen ook iets
terugsturen naar:

[naam jongverkenner]
Scouts Kortemark
Rue Pafflard 21
4980 Trois-Ponts

Belangrijke regel



Te kennen tegen kamp
Avondlied
O Heer, d’ avond is neergekomen
 de zonne zonk, het duister klom
 De winden doorruisen de bomen
 en verre sterren staan alom
 Wij knielen neer om u te zingen
 in ’t slapend woud ons avondlied
Wij danken u voor wat we ontvingen
 en vragen heer verlaat ons niet!
 Scouts en leiding knielen wij neder
 door de stille weernikst onze beê
 Luistr’end fluistr’end kruinen mee
 en sterren staren teder.
 Geef ons Heer
 zegen en rust en vree.

Voor het eten:
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,
wij bidden u, oh Heer, oh Heer! Voor spijs
en drank voor dagelijks brood, wij bidden

u, oh Heer, oh Heer! Bikke bikke bik: hop
hop hop

Bikke bikke bik: hop hop hop
Bik, hop, bik, hop, biiiik, hooop 

 
 Na het eten:
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,
wij danken u, oh Heer, oh Heer! Voor spijs
en drank voor dagelijks brood, wij danken
u, oh Heer, oh Heer! Bikke bikke bik: hop
hop hop
Bikke bikke bik: hop hop hop
Bik, hop, bik, hop, biiiik, hooop


