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Dag (b)engeltje en ouders

Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben gaan
wij op kamp naar de hemel of misschien naar de

hel? We nemen dus eens een kijkje in de
godenwereld of de onderwereld.

Zijn de jonggidsen wel allemaal zo lief als de
leiding dacht of schuilt er aan sommige een

duister kantje? Dit zullen wij dit kamp
achterhalen.. MOEAHAHAHA

Neem maar allemaal een engelensprong in de verkleedkoffer,
want wij willen zoveel mogelijk engeltjes en duiveltjes mee op

kamp!

Inschrijven maar!

Stuur een mailtje naar jonggidsenleiding@scoutskortemark.be
om te zeggen dat je graag mee wil. 
Schrijf 125 euro over naar onze rekening: 

Je krijgt dan een bevestigingsmailtje van Louise!

Wil jij graag mee naar de hemel of hel? Wel, doorloop dan
deze stappen ten laatste op 1 juli:  




       BE11 1030 6924 6348

Omdat het in de hel een beetje gevaarlijker is, vragen we zeker
nog eens je medische fiche na te kijken/ in te vullen op

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be



Kan je ons niet missen? 
In de hemel is er geen bereik om berichtjes te ontvangen.
 We kunnen gelukkig wel brieven schrijven en ontvangen!

Schrijven jullie ons? 

Adres:
Jean-Noël Fontaine

T.av. Scouts Kortemark 
"Voornaam Familienaam"

Rue de Fagnolle 44
5670 Dourbes (Viroinval) 

Maar, volg onze scouts ook zeker op Instagram
(@scoutskortemark). Dan zou het wel eens kunnen dat je je

(b)engeltje in actie ziet. 




Heb je vragen? 
Zijn er vragen over het verloop van een tentenkamp of andere

praktische zaken? 
Heb je de antwoorden niet gevonden doorheen dit

kampboekje? Mail ons zeker via
jonggidsenleiding@scoutskortemark.be



Het grote vertrek en de langverwachte terugkeer 

Het vertrek

We vertrekken naar de hemel of hel op 16 juli 2023.

Om 09u00 's morgens spreken we met z'n allen af aan het
station van Kortemark. Daar ontmoeten we elkaar voor
ons grote avontuur in uniform (hemd + sjaaltje) en een

fluojasje. Bij het aankomen geef je meteen je
identiteitskaart af aan de leiding, zodat je deze zelf niet

verliest. 

Zorg dat je allemaal een lunchpakket mee hebt, een
drinkfles en misschien nog een koekje om onderweg
op te eten want het wordt een lange tocht! En niet te

vergeten: je trekrugzak!

De aankomst

Onze terugkomst is voorzien op 26 juli 2023. We komen aan
om 16u37 in het station van Kortemark. Daar ontmoeten we

onze lieftallige ouders terug en sluiten we ons kamp af met
een laatste keer formatie, de dagleuzes en een scoutsgroet. 



Wat houdt een tentenkamp in?

Eerste keer op een jonggidsenkamp en wat vragen over het
verloop van een tentenkamp? Dat is voor iedereen beetje

spannend, dus gaan we hier even wat duidelijkheid scheppen. 



We maken op kamp zelf vuur waar jullie op koken, we slapen
in grote patrouilletenten, groeten de vlag en sjorren leuke
constructies. Maar daarnaast spelen we ook nog al te graag

spelletjes!

Een doorsnee van een dag op tentenkamp: 
Opstaan + ochtendgym 
De vlaggengroet
Ontbijt + showing 
Een voormiddagspel 
Middagmaal
Een groot namiddagspel + vieruurtje
Hout sprokkelen en vuur aansteken + zelf koken
Een avondspel 
Slaapwel! 

Tweedaagse 
Op ons kamp gaan we er 2 dagen op uit. We
vertrekken met een stafkaart in de hand en

stapschoenen aan onze voeten. Samen zorgen
we op de eindbestemming geraken. Daar zoeken

we een slaapplaats om te overnachten. De
volgende dag gaan we terug richting

kampterrein. 



Welke oppergoden zullen de (b)engeltjes
begeleiden?  

Iebe De Meulenaere 

Totem: Magneetrode Terra Drongo 

Geboortedatum: 14/01/2002
Mijn motto: Beter te regeren in de hel, dan te dienen in de
hemel. 
Favoriete kampactiviteit: ETEN!!!
Lievelingsgod: Hades (God van de onderwereld)

Tibo Tahon 
Totem: Zwaailichtoranje spaß winterkoninkje
Geboortedatum: 24/02/2003  
Mijn motto: Beter 1 vogel in de hand, dan geen hand. 
Favoriete kampactiviteit: Kampvuur met muziek  
Lievelingsgod: Zeus, de oppergod. 

Louise Cornette (takleiding) 
Totem: Punkroze Passiflora Pongo
Geboortedatum: 26/06/2004
Mijn motto: je kan nooit genoeg gegeten hebben
Favoriete kampactiviteit: hout sprokkelen om vuur te maken 
Lievelingsgod: Apollo (God van muziek)






Wat heb je zoal nodig?

Slaapgerief

Vergeet niet om al je spullen naam te tekenen!

Matje (geen veldbed!)
Slaapzak 
Kussentje
Pyjama 
Teddybeer 

Toiletgerief 
Tandenborstel + tandpasta
Handdoeken + washandjes
Zonnecrème + aftersun 
Shampoo + zeep 
Insectenspray + insectenzalf 
Indien medicatie: laat het ons weten + noteren in medische fiche 

Kledij
Verkleedkleren in het thema 
UNIFORM! (in orde met alle tekentjes opgenaaid)
T-shirts
Truien 
(regen)jas
Korte broeken
Lange broek(en)
Sokken + ondergoed
Zwemkledij
Stevige wandelschoenen (die voordien goed ingelopen zijn)
Reserveschoenen / speelschoenen 
Linnenzak voor je vuile kledij
2 witte T-shirts (die vuil mogen worden)



Keukenbenodigdheden 
Keukenhanddoeken (2-3)
Bord / gamel 
Bestek (mes, vork, lepel, schilmes)
Beker

Dagtocht
Drinkfles
Een kleine rugzak

Brief materiaal 
Papier
Balpen
Enveloppen + postzegels
Adressen

Andere
Een goede zaklamp
Zonnebril 
Pet of hoed 
Evt zakmes

Verboden materiaal
Snoepjes, koekjes en chips (tenzij als cadeautje voor de leiding)
Zebra's en giraffen
Liefjes, mama's, papa's, broertjes en zusjes
Horloges
Elektronica 

Belangrijke opmerking: 
De jonggidsen moeten hun trekrugzak zelf dragen. Alles moet dus in 1
zak zitten die ze zelf kunnen dragen. Nadat we aankomen in het station
in Wallonië moeten we namelijk nog eventjes wandelen naar de
kampplaats.  Hoe je zak vullen, lees je op volgende pagina. 



Hoe trekrugzak ordenen en correct dragen? 
Het is van belang dat je alles netjes opbergt in je trekrugzak.
Dat zal de wandeling naar de hemel of hel veel praktischer

maken. 

Probeer alles erin te krijgen, zodat er niet te veel zakken hangen te
bengelen, dat draagt gemakkelijker. Je matje en slaapzak kunnen er

eventueel wel aan bevestigd worden, maar laat ze niet rond
bengelen. Hier een foto van hoe je trekrugzak nu eigenlijk in elkaar

zit. 

Dit kan een goede opstelling zijn van je bagage: 
A. Slaapzak, slaapmat, vrijetijdsschoenen 
B. Broeken, T-shirts, handdoeken, sokken,  
 ondergoed, trui(en), middagmaal, overige zaken
C. Regenjas, zaklamp, petje, fluojasje
D. Toiletzak, zonnecrème, zakmes, drinkfles,
zonnebril, shampoo, douchegel
E. Kleine materialen of voorwerpen



De te kennen kampliederen!!!
Voor het slapen

O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen in 't slapend woud ons avondlied. 

Wij danken u voor wat we ontvingen,
 en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en leiding knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê.

Luist'rend, fluist'ren, kruinen mee  en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê , SLAAPWEL!

Voor het eten 
Voor spijs en drank, voor dagelijks
brood, wij bidden U, o Heer, ooh Heer!
Voor spijs en drank, voor dagelijks
brood, wij bidden U, o Heer, ooh Heer! 
Bikke bikke bik: hop hop hop
Bikke bikke bik: hop hop hop
Bik, hop, bik, hop, biiiik, hoooop

Na het eten
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,
 wij danken U, o Heer, ooh Heer!
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood,
 wij danken U, o Heer, ooh Heer! 
Bikke bikke bol: wij zijn vol 
Bikke bikke bol: wij zijn vol 
Bol, vol, bol, vol, boool, voool







Net zoals er een einde komt in de hemel of hel, komt er aan
dit kampboekje ook een einde..

Vergeet je niet op tijd in te schrijven!



Wij kijken er al heel hard naar uit! 
Tot dan!

  Een stevige scoutslinker
van jullie oppergoden



Louise: 0472/ 85 28 82 

Iebe: 0471/91 64 45 
Tibo: 0471/79 99 56


