
Sprookjesboek



Een kabouter die zich heel hard
verveelde in de vakantie. Gelukkig
was er een scouts in de buurt die
fantastisch leuke kampen
organiseerde. 

Nu moet die lieve kabouter zich nooit
meer vervelen in de zomer en gaat ze
elk jaar  mee op kamp.

Er was eens...



Praktisch
De heenreis: 
We spreken af op 9 juli om 9u
aan het station van Kortemark
om de trein te nemen van 9u23.

De terugrit:
Na 7 fantasitisch dagen gaan
de kaboutertjes terug naar
huis.Ze kunnen opgehaald
worden op 16 juli om 10u30 in:
Vlaamse Ardennendreef 27
9700 Oudenaarde.
Dit is ook het adres waar je
brieven kan naar sturen.



Hoe inschrijven ?
Je kunt je inschrijven door 100 euro over
te schrijven naar het volgende
rekeningummer: BE86 1030 5123 3650
Met in de mededeling: “naam kabouter +
scoutskamp”.
Om mee te kunnen gaan op kamp dien je ten
laatste tegen zondag 2 juli ingeschreven te
zijn door het bedrag over te schrijven. 



Vooraleer je mee kan op kamp is het ook
belangrijk dat de individuele steekkaart van
elke kabouter is ingevuld. Daarom hebben
wij hier een stappenplan voor voorzien.
Aarzel niet om ons te contacteren indien het
toch niet zou lukken.
Vul indien van toepassing ook nog het
doktersattest in en bezorg dit aan de leiding
bij vertrek.

Individuele steekkaart



Lange en korte broeken
T-shirts
Truien
Onderbroeken
Sokken
Zwemkledij +waterbestendige schoenen
witte t-shirt, sokken, broek,.. om te
batikken
Stevige wandelschoenen
Reserveschoenen
Scoutssjaaltje en -hemd (verplicht)
Regenjas
Zonnebril
Pet of ander hoofddeksel

Wat meenemen?
checklist

Gelieve alles wat je meeneemt in 1zak te steken



Wat meenemen?
checklist

Slaapzak
Matje 
Pyjama
Knuffelbeer(tje)
kussen
Handdoeken
Washandjes
Tandpasta
tandenborstel
Douchegel
shampoo
Zonnecrème 
aftersun
Kam of borstel
Muggenspray
Zakdoeken
Medicatie (indien nodig)
Wasknijpers
Linnen zak 

Bord of gamel
Vork, mes en lepel
Beker
Drinkbus
3 keukenhanddoeken
Paspoort of kids-id
( begin kamp
afgeven aan leiding)
Briefpapier, stylo,
enveloppen en
postzegels
Zaklamp



Wat niet meenemen?
Jullie liefjes
Alle elektronica (GSM, Mp3, iPad,
iPhone van mama of papa, uurwerk...)
Ouders
Geld (jullie zullen niets tekort komen op
kamp!)
Snoep (de leiding pakt het toch af)

Wij raden ook aan
om op spullen die
gemakkelijk kwijt
raken een naam te
zetten. Zo zijn er
op het einde van het
kamp minder verloren
voorwerpen.



Parate kennis
Het avondlied

 
O Heer d'avond is neergekomen

de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom
Wij knielen neer om u te zingen

in 't slapend woud ons avondlied
Wij danken u voor wat we ontvingen

en vragen Heer verlaat ons niet
 

Scouts en leiding knielen wij neder
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee

en sterren staren teder
Geef ons Heer zegen en rust en vreê



Contactgegevens
leiding

Justine
0494 10 44 48 

Siebrand 
0491 88 84 62

Alies
 0472 31 26 54

Flor (takleiding)
 0474 64 48 42

Bij vragen of opmerkingen kan je een
mailtje sturen naar 
kabouterleiding@soutskortemark.be



En ze leefden nog
lang en

gelukkig....



Kabouterkamp 2023


